
Wie ben ik als fotograaf
• Al vroeg (+/- 9 a 10jr) begonnen met fotograferen
• 1e camera met een casette
• Op 14e eerste spiegelreflex camera
• Vliegtuigspotter
• Experimenteren met effect- en kleurfilters
• Eerste digitale camera van bedrijf
• Lid fotclub Veenendaal geworden
• In aanraking gekomen met auto- & motorsport



Camera’s



Vliegtuig spotten

• Begonnen op de lagere school
• Vliegbases in NL, Dld, Be, Fr
• Opgepakt door Amerikanen in Dld
• Op schietrange in Dld rennen, pauze voorbij
• Bij gelegenheid nog steeds
• Wens nog naar Mach Loop in Wales te gaan





Portretten
• In familie kring altijd al gezichten, 

uitdrukkingen
• Via andere fotoclub in professionele studio 

met (eigen) modellen onder supervisie 
fotograaf

• Opdracht markante/bekende plaatsgenoten 
fotograferen

• Bewoners van zorgcentrum als tegenprestatie 
voor hosten van de clubavonden

• Voorkeur zwart/wit







Reklame
• Begonnen voor vrienden met startend bedrijf mijn 

woonkamer, omgebouwd tot studio
• In leegstaande ruimte studio gebouwd voor hen 

en mocht deze blijven gebruiken
• Latere werkgever had broer met startend bedrijf 

in luidsprekers
• Volgende werkgever had kennis met bedrijf in 

chauffeursdiensten









Pers
• In 2004 begonnen met motorcross
• Daarna eerste rally
• Eerste website EventAndSportPics.nl in 

2005
• Werd EventAndSportNews.eu  

naast fotografie ook nieuws
• Persaccreditaties bij wedstrijden
• Omgedoopt tot RallyNieuws.nl  

gestopt met motorcross
• DAPA Perspas KNAF 
• Na 20 jaar gestopt als ’journalist’







Motorsport







Rallysport







Nu


